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Einde van een boze heerschappij
door Arie van der Stoep

De dood heeft altijd de baas gespeeld. Sinds Adam. En niemand is aan hem ontkomen. Totdat

Jezus kwam. Hij stierf, maar op Hem had de dood geen vat (1). Hij stond gewoon op uit het graf.

De dood kon Hem niet tegenhouden.

Dat is geweldig nieuws! Want als ik nog bang voor de dood zou zijn, dan behoeft dat nu niet meer. Als

ik moet sterven, omdat Jezus dan nog niet is teruggekomen, staat Hij, de Overwinnaar over de dood,

op mij te wachten, om mij door het sterven heen te leiden (2).

Toen Israël uit Egypte was gekomen om naar het beloofde land te gaan, kwam het voor de rivier de

Jordaan te staan. Die moesten ze over, om het land binnen te gaan. Net zoals wij moeten sterven om

óns ‘beloofde land’ binnen te gaan. Maar de Jordaan was een wilde rivier. Hoe moest dat? God gaf het

antwoord (lees in het zesde bijbelboek: Jozua 3:14-4:11 + 17).

Rustig aan!

Allereerst stopte God eenvoudigweg die massa’s water. Hij maakte, dwars door de rivier heen, een

begaanbaar pad voor zijn volk, waarlangs het droogvoets kon oversteken. Geen zware strijd, geen

mensen die verdronken, niets ging verloren.

Ook voor mij zal God een weg maken dwars door het sterven heen. De dood is niet meer de baas! (3)

Zoals Jozua, de leider van Israël, tijdens de overtocht bij zijn volk bleef, zo zal Jezus bij mij blijven (4). En

er is nóg iets wat mij een antwoord geeft.

Bij het overtrekken hadden de Israëlieten een beetje haast, maar Jozua niet. Alles vond ordelijk en in de

rust plaats. Hij liet hen zelfs eerst een gedenkteken bouwen aan de oever van de rivier en nog één in

het midden ervan, zo van: ‘Rustig aan! God regeert!’ Pas daarna mocht de rivier terugstromen in zijn

oude bedding.

Mijn gedenkteken

Bij God is geen paniek! Ook ik zal in de rust mijn beloofde land, het paradijs in de hemel, mogen

binnentrekken. Zoals Jozua bij Israël de leiding had, zo heeft Jezus dat bij míjn intocht. Híj bepaalt hoe

die plaatsvindt, en niet de dood. En nu naar Pasen!

Het Paasfeest is míjn gedenkteken - óns gedenkteken - voor Jezus’ overwinning en het einde van de

boze heerschappij van de dood (5). Dat vieren we! Ik wil zijn overwinning vieren over alles wat mij wil

tegenhouden of beangstigen. Pasen zegt: ‘Je vijand is verslagen! Jij leeft en dat is voor eeuwig!’ (6)

Uit de Bijbel:

(1) Handelingen 2:24.

God evenwel heeft Hem (= Jezus - AvdS) opgewekt, want Hij verbrak de weeën (= banden, krachten -

AvdS) van de dood, naardien het (= omdat het nu eenmaal - AvdS) niet mogelijk was, dat Hij door hem

(= door de dood - AvdS) werd vastgehouden.



(2) Psalm 23:4-5a.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis (= door het dal van de dood - AvdS), ik vrees geen

kwaad, want U bent bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij (= uw kruis en uw Geest, die redden

en leiden mij - AvdS).

(3) Psalm 68:21.

Die God is ons een God van uitreddingen, bij de HEER Heer zijn uitkomsten tegen de dood.

(4) Hebreeën 13:5b-6a.

Hij heeft gezegd: Ik zal je geenszins begeven, Ik zal je geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met

vertrouwen zeggen: De Heer is voor mij een helper, ik zal niet vrezen.

(5) 2 Timoteüs 2:8.

Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, ...

(6) Johannes 6:47+51.

(Jezus zei:) ... Wie (in Mij) gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel

neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet (= indien iemand deel heeft aan Mij door geloof in Mij -

AvdS), hij zal in eeuwigheid leven, ...
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